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KERKDIENSTEN 

 
 
Woensdag 13 maart   Biddag in Heeg 
19.30 uur     Ds. A. Warner-van den Berg, Ds. J. Vonk 
Collecten      Word in de dienst aangegeven 
 
Zondag 17  maart   5e zondag Veertigdagentijd 
      Voorjaarszendingsdienst 
10.00 uur     Ds. D. Kisjes-de Vries 
Collecten     Kerk in Actie - Zending en kerk 
 
Zondag 24 maart   Palmpasen 
10.00 uur     Dhr. B. Fluit 
Collecten      Protestantse Kerk en kerk  
      
Donderdag 28 maart    Witte Donderdag, Maaltijd van de Heer 
19.30 uur     Ds. D.J. Deuzeman 
Collecten      Kerk in Actie - Werelddiaconaat  
    
Vrijdag 29 maart   Goede Vrijdag  
19.30 uur     Pastor E. Stellingwerf-vinke 
 
Zaterdag 30 maart   Stille Zaterdag, Paaswake 
21.00 uur     Mw. G. van der Meer 
 
Zondag 31 maart   Paaszondag 
9.30 uur     Pastor E. Stellingwerf-Vinke  
Collecten     Kerk in Actie - Werelddiaconaat en kerk 
   
Zondag 7 april     
9.30 uur     Dhr. E. van Halsema, Kampen 
Collecten      Kerk in Actie - Noodhulp en kerk  
 
Zondag 14 april    
9.30 uur     Mw. A. Adema, Joure 
Collecten      Kerk in Actie - Zending en kerk 
 
Zondag 21 april 
9.30 uur     Ds. A.P. Oosting, Balk 
Collecten      Plaatselijke en algemene Diaconie 
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Zondag 28 april   
9.30 uur      Dhr. B. Fluit  
Collecten      Plaatselijke en algemene Diaconie 

 
Bij de diensten 
 

Het is bijna Pasen. Maar voordat het zover is, vieren we eerst Palmpasen 
en daarna komen de drie dagen vóór Pasen, waarin we de smartelijke gang 
van Jezus naar Golgotha volgen. Het zijn altijd indrukwekkende diensten 
waarin we tot het besef komen, hoe diep het lijden is geweest dat Jezus, om 
wille van mensen, heeft willen doorstaan. Op Witte Donderdag, 28 maart 
gedenken we dat Jezus, voor de laatste keer het Pesachfeest met zijn leer-
lingen vierde. Volgens de traditie werd toen het Heilig Avondmaal ingesteld. 
Daarom wordt ook bij ons op de Witte Donderdag nog steeds de Maaltijd van 
de Heer gevierd. Op Goede Vrijdag, 29 maart lezen we het passieverhaal 
aan de hand van Kruiswegstaties van de Nederlandse schilder Jan Toorop.                             
Staties zijn afbeeldingen van het lijden en sterven van Jezus zoals die op 
Goede Vrijdag hebben plaats gevonden. Het woord statie betekent letterlijk 
'stilstaan'. Wij staan die avond even stil om ons te realiseren wat het lijdens-
verhaal te vertellen heeft. We bekijken veertien kruiswegstaties en luisteren 
afwisselend naar woorden uit het evangelie van Marcus en naar gedichten. 
Daarna volgt steeds een stilte om wat we gezien en gehoord hebben tot ons 
door te laten dringen waarna we telkens een statie afsluiten met het zingen 
van een lied. De meeste staties die getoond worden hebben rechtstreeks 
betrekking  op het lijden en sterven van Jezus zoals we dat in de Bijbel te-
rugvinden. Een enkele vertelt het verhaal zoals het via andere geschriften 
uit die tijd of overlevering tot ons zijn gekomen. De dienst op Stille Zaterdag, 
30 maart, is in de vorm van een wake die overgaat in de viering van het 
nieuwe licht, het licht van Christus. Dit wordt gesymboliseerd door het bin-
nendragen en ontsteken van de nieuwe Paaskaars: Het licht heeft het don-
ker overwonnen!  
 
Op zondag 31 maart, eerste Paasdag vieren we weer het feest van de Op-
standing. Het thema van de viering die weer om 9.30 uur zal beginnen is: 
‘Er is een steen verlegd’. Aan deze feestelijke dienst zal de zanggroep zijn 
medewerking verlenen. 
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Op weg naar Pasen 
 

Hoewel Pasen dit jaar vroeg valt, is ook de natuur al een maand verder dan 
normaal. Op dit moment van schrijven (begin maart) zien we overal de voor-
jaarsbloemen bloeien en de takken van bomen en struiken uitspruiten. Dat 
geeft een echt lentegevoel.  
 
Onderstaand lied van Sytze de Vries lijkt op een lentelied waarbij het zaad 
diep uit de aarde ontkiemt. In dit lied herkennen we het bijbelse beeld van 
de graankorrel die eerst moet sterven om vrucht te kunnen dragen. Deze 
tekst is gebaseerd op de uitspraak van Jezus waarin hij zich met een graan-
korrel vergelijkt. Aan zo’n graankorrel op zich heb je niet veel. Pas als die in 
de aarde valt en sterft, kan hij vruchtbaar zijn, met als gevolg een prachtige 
halm vol nieuwe korrels!  Graan dat tot meel vermalen wordt voor brood, 
maar ook graan dat zelf weer wordt gezaaid, om vervolgens op te staan in 
een goudgeel veld. De kringloop voltooid! 
 

Groen ontluikt de aarde 
uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden 
roept om op te staan. 
Liefde staat op, 
wordt wakker uit de dood.  
Liefde draagt, als koren, 
halmen, vol en groot. 
 
Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 
 
Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven  
als het groene graan. 
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UIT DE KERKENRAAD 

  
 

Van de voorzitter 
 

Beste lezer, 
Zoals eerder vermeld was er nog een gesprek nodig met de Classis om 
goedkeuring te geven om het beroepingswerk te starten. Na een intensieve 
vergadering hebben we die toestemming gekregen maar daar is wel nadruk-
kelijk bij aangetekend dat we de samenwerking moeten gaan zoeken met 
buurtgemeentes. Dit om elkaar te kunnen versterken. Bij de vergadering wa-
ren namens de Classis aanwezig: ds. Riemer Praamsma en ds. Gerda Kei-
zer. 
 
Op 19 februari hebben we een kerkenraadsvergadering gehad. Het was fijn 
dat Geeske Terpstra ook weer even in ons midden kon zijn. De beroepings-
commissie was ook aanwezig, zij kunnen en gaan nu aan het werk om een 
predikant voor 60% voor onze gemeente te zoeken. We hebben er alle ver-
trouwen in dat het gaat lukken. 
 
Antje Hiemstra gaat weer proberen om het preekrooster voor 2025 te vullen. 
Dit wordt steeds lastiger omdat voorgangers ouder worden of een andere 
functie hebben aangenomen en ook het aanbod wordt kleiner. Ook als er 
een predikant benoemd kan worden, is het nodig om van veel gastpredikan-
ten gebruik te maken omdat in 60% dienstverband niet alle diensten gedaan 
kunnen worden. De kerkenraad heeft uitgesproken dat we ook gaan kijken 
naar alternatieve mogelijkheden. Wieger Postma gaat hier mee aan de slag 
en zal een aantal gemeenteleden benaderen om mee te denken. Als u ie-
mand weet die als gastpredikant bij ons wil voorgaan, wilt u dat dan bij Antje 
melden? 
 
De tentoonstelling in De Karmel voor deze zomer wordt verzorgd door Stefan 
Fenker, die het kunstwerk voor ds. Renske Bosman-Romkema heeft ge-
maakt. En net als vorig jaar zal er op de laatste zondag van de maand weer 
in onze kerk geëxposeerd worden. 
 
Dit is mijn laatste bijdrage aan Rondom De Karmel als voorzitter van de ker-
kenraad. Vier jaar geleden werd ik bevestigd aan het begin van de corona 
periode. Dat was een uitdagende tijd maar door alle inzet van heel veel men-
sen is er veel tot stand gebracht en in stand gehouden. Verder kijk ik terug 
op vier jaar waarin veel is gebeurd en is veranderd, wat mij het meest bij zal 
blijven is de betrokkenheid, inzet en creativiteit van allen met wie ik de afge-
lopen jaren in contact geweest ben.  
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Op dit moment is er geen opvolger als voorzitter. Yme Braaksma neemt de 
taken waar.  Het is fijn dat Wieger Postma heeft toegezegd om voorzitter te 
worden als de beroepingscommissie klaar is. Hopelijk gaat dat snel.  
 
Van harte wens ik u allen het allerbeste toe en wil u bedanken voor uw steun 
en vertrouwen.  
 
Stans Visser. 

 
Vanuit de Diaconie 
 

Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

17 maart - Kerk in Actie - Zending Rwanda 
In Rwanda zijn weinig kinderboeken. Drie Rwandese predikanten laten leer-
zame stripverhalen voor kinderen maken, die ze via scholen door heel 
Rwanda verspreiden.  Het vergroot de kennis en verbetert de leesvaardig-
heid van kinderen. Via schrijfwedstrijden leren kinderen nadenken over de 
thema’s uit de stripboeken, zoals gezondheid, voeding, kinderrechten, fami-
lieleven, christelijke normen en waarden en het milieu. Elk jaar komen er 
nieuwe boeken over andere onderwerpen, want “een kind dat leest, wordt 
een volwassene die nadenkt”, menen de oprichters. 

24 maart - Protestantse Kerk - Missionair werk Nederland 
De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal 
aan miljoenen Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze 
jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse Kerk extra initiatieven om 
naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, 
in samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners 
een kijkavond kunnen organiseren en over de betekenis van Pasen door 
kunnen praten. Ook breder wordt er extra verdieping aangeboden met een 
magazine en online. 

28 maart - Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer - Werelddiaconaat 
Oeganda 
In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbou-
wen. Regen valt steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boe-
rinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms 
valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De 
Anglicaanse Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebrui-
ken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, beter samenwerken, sparen en 
investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan 

31 maart - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Colombia 
In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbi-
sche kust. Kansarme jongeren, die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun 
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eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen 
koken, onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 
jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks, niet 
alleen als kok maar ook als receptionist, ober of achter de bar. En wie een 
eigen bedrijf wil starten, krijgt een mentor uit de horecasector. 

7 april - Kerk in Actie - Noodhulp Vluchtelingen Griekenland 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een 
groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze 
spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bij-
voorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen van-
wege lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organi-
saties die hen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en 
waar mogelijk een betere plek. 

14 april - Kerk in Actie - Zending Rwanda 
Het is 30 jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaats-
vond. Nog altijd ondervinden de inwoners daar de gevolgen van. Daarom 
collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jonge-
ren. Veel daders van de genocide in Rwanda (1994) zijn inmiddels terug uit 
de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en da-
ders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven. Zeventig procent van de 
jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun pro-
bleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze 
biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. 
Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. 

21 en 28 april - Plaatselijke en algemene Diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene diaconale 
werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en aan diaco-
nale projecten in de buurt, waaraan we, dank zij uw gift, een bijdrage aan 
kunnen leveren. 

Mocht u de diensten online volgen, wordt u vriendelijke verzocht om uw col-
lectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de diaconie 
(NL58RABO0373742436) onder vermelding van het doel en/of de datum van 
de dienst. De diaconie zal dan zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats 
terechtkomt. U kunt uw bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook 
direct doneren op de website van Kerk in Aktie: www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/collectes. 

 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
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Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
 

Onderhoud De Karmel 
 

In 2020 is er door het College van Kerkrentmeesters (CvK) in samenwerking 
met Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG) een onderhoudsplan 
voor het kerkgebouw opgezet. Dit onderhoudsplan valt onder het subsidie-
beleid van Rijksmonumentenzorg. Binnen dit plan, met de looptijd van 2021-
2026,  is het herstellen van het met lood beklede dak van de keuken/consis-
torie uitgevoerd en is er onderhoud verricht aan lekkende ruiten van de kerk-
ramen. Dit alles gebeurt onder supervisie en expertise van SBKG. 
 
Dit jaar is het buitenonderhoud van het kerkgebouw aan de beurt. Dat bete-
kent het reinigen en schilderen van de kozijnen, deuren, ramen, onderhoud 
van de goten. Ook de voorgevel, toren en de koepel komen aan bod. En 
daar waar nodig, zullen de reparaties aan geveldelen, houtwerk en het zink-
werk worden uitgevoerd. De opdracht voor de uitvoering van de werkzaam-
heden is gegeven door en valt onder verantwoording van, de SBKG. Voor 
de uitvoering van de werkzaamheden zullen de voorgevel en de koepel ge-
heel in de steigers worden gezet. De planning is, dat deze werkzaamheden 
medio eind april begin mei zullen worden uitgevoerd. Ook het verguldwerk 
van de torenhaan, de windwijzers en de  wijzerplaat van de klok zullen wor-
den meegenomen in de onderhoudsbeurt. Een vrijwilliger van onze ge-
meente heeft aangeboden dit op zich te nemen, zodat ons kerkgebouw na 
deze gehele onderhoudsbeurt weer helemaal up-to-date is. 
 
Verhuur it Reidhintsje 
 

Reeds een aantal jaren is een deel van it Reidhintsje verhuurd. Dit was aan 
bedrijven in de kinderopvang. Eerst was dit Thuis bij Thea en na haar faillis-
sement is de verhuur overgegaan naar Kinderwoud. Deze laatste heeft vorig 
jaar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om het contract te ontbinden. Zij 
hebben medio april 2023 de huur met ingang van 6 april 2024, opgezegd. 
Dit kwam voor ons als College heel onverwacht, maar gelukkig heeft zich al 
weer een nieuwe huurder gemeld. Met ingang van 8 april aanstaande, heb-
ben wij een huurovereenkomst met Jokidé kinderopvang uit Emmeloord. Zij 
hebben diverse vestigingen in de Noordoostpolder en willen zich ook graag 
vestigen in Woudsend. 
 
We zijn er blij mee dat, met deze nieuwe huurder, onze inkomsten door de 
verhuur worden gecontinueerd. 
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Oud ijzer 
 

In 2023 heeft de verkoop van oud ijzer (met dank aan Jan!) een bedrag van 
€ 2.500,-- opgeleverd. Met dit geld konden een aantal zaken worden bekos-
tigd, onder andere het restantbedrag van de koffieautomaat, de stoffering 
van defecte stoelen, kleedjes voor op de tafels, de promotiefilm van de be-
roepingscommissie, presentjes voor afscheidnemende ambtsdragers, vrij-
willigers en voor attenties voor de bezoeken van de dominee en pastor aan 
de gemeenteleden. Tot slot zijn er bananen aangeboden aan de voedsel-
bank. 
 
Aktie Kerkbalans en uitslag enquête 
 

De actie Kerkbalans is inmiddels afgelopen en de eerste cijfers zijn binnen 
en is in de vergadering van het College op 14 februari besproken. Het totale 
bedrag voor de toezeggingen voor 2024 zijn nagenoeg gelijk aan die van 
2023. Dat betekent, dat de inkomsten niet mee zijn gegroeid met de inflatie, 
waardoor we op termijn voor een aantal keuzes komen te staan. 
 
De bijgevoegde enquête is door 65 gemeenteleden ingevuld. De meerder-
heid is voor samenwerking met Hommerts-Jutrijp. Ook heeft een meerder-
heid geen bezwaar tegen het delen van een predikant en het verkopen van 
de pastorie, mocht daar de noodzaak voor zijn. 

 
Bericht van de Beroepingscommissie 
 

We kunnen van start! De Classis heeft op 2 februari in een advies aan de 
kerkenraad toestemming verleend om te starten met het beroepingswerk. 
Na de solvabiliteitsverklaring nog een resterende voorwaarde.  
 
Aan het advies ging een indringend, maar openhartig gesprek tussen ker-
kenraad en de Classis op 29 januari vooraf. Een gesprek over draagkracht, 
geestkracht en bestuurskracht. En dat laatste thema zorgt voor enige span-
ning tussen een gemeente in de startblokken en de wens van de Classis 
Fryslân om meer in de samenwerking te zoeken. Het verschil in draag-, be-
stuurs- en geestkracht maakt dat de ene gemeente de andere nodig heeft.  
 
De Classis geeft toestemming om te starten, maar adviseert om alvorens het 
beroepingswerk te starten, de samenwerking eerst meer vorm te geven. Dat 
advies nemen we niet geheel over. We kiezen ervoor om het beroepings-
werk en het vormgeven van de samenwerking parallel te laten verlopen. De 
Classis adviseert hierbij nadrukkelijk om de verantwoordelijkheid voor het 
inrichten van de samenwerking bij de kerkenraad neer te leggen en de te 
beroepen predikant hiermee niet te belasten. Het is voor een nieuwe predi-
kant lastig om deze kar te trekken. Dat advies nemen we van harte over. Het 
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profiel en de vacaturetekst wordt hierop aangepast. De kerkenraad gaat de 
mogelijkheden voor samenwerking met Hommerts-Jutrijp nader verkennen.  
 
De beroepingscommissie is op 19 februari aangeschoven bij de kerken-
raadsvergadering waarin het advies van de Classis is besproken en de start 
van het beroepingswerk kon worden ingezet. Inmiddels leggen we de laatste 
hand aan de vacaturetekst zodat we deze binnenkort kunnen publiceren op 
de website van de PKN Nederland. Tegelijk vragen we het Mobiliteitsbureau 
een advies of er predikanten/proponenten, passend in het profiel, beschik-
baar zijn om onze vacature in te vullen. De vacature zal op onze website 
worden gepubliceerd, daar is inmiddels ook het fraaie filmpje te bekijken als 
introductie op de dorpen en onze gemeente. Bauke van Delft heeft voor een 
kleine vergoeding het filmpje voor ons gemaakt, veel dank voor deze inspan-
ning! 
 
Hiermee kunnen we bij het aanbreken van de lente als commissie gaan 
bloeien en voelen we ons gezegend om met deze bijzondere opdracht aan 
de slag te gaan. Mochten er vragen zijn over het beroepingswerk stuur dan 
gerust een bericht. 
 
Namens de beroepingscommissie, Wieger Postma, voorzitter, 
beroepingscommissie@pgwoudsend.nl. 
 
 

UIT DE GEMEENTE 

 
 

Pastoraat en meeleven 
 

Dhr. Sijtze Breemer, De Warren 1 zal op 6 maart a.s in het ziekenhuis van 
Groningen een behandeling ondergaan aan zijn hart. Hopelijk zal dit zijn 
klachten verlichten, zodat hij zich weer wat beter gaat voelen. Wij wensen 
hem en zijn vrouw goede moed en Gods nabijheid toe. 
 
Die nabijheid wensen wij niet alleen hen, maar allen die zorgen hebben om 
hun eigen gezondheid of die van een geliefde. Wij denken daarbij ook aan 
de gemeenteleden die korte of langere tijd geleden een geliefde aan de dood 
hebben verloren. Wat kan het vreemd en onwennig zijn als je zonder die 
ander verder moet! Eén van hen noemde het ‘heimwee’. Ik denk dat dit een 
heel goede omschrijving is voor het gevoel dat verlies met zich meebrengt. 
Het wordt immers nooit meer zoals het was! Iets van die ‘heimwee’ proef ik 
ook in een gedicht van Catharina Visser.  Het troostrijke in dit gedicht is dat 
wij voor God ‘tijdeloos’ zijn.  



 

 12 

Tijdeloos 
Ik weet nog hoe ik eens als kind 

mij neerboog in een veld vol wind 
en plukken wou een hoge halm. 

Toen droeg de wind een wijde psalm 
vanuit de ruimte naar mij toe 

en God was er ik weet niet hoe. 
 

En een seconde in de tijd 
doorgrondde ik de eeuwigheid; 

ik wist met al wat in mij was 
dat engelen daalden in het gras 
en dat ik mij met hen verbond 

en dat ik tijdeloos bestond. 
 

Ik huiverde en plukte niet 
maar wist toen ik het veld verliet 

dat dit gebaar begonnen was 
lang voor mijn kind-zijn in het gras 

en dat voorbij de grens der tijd 
ik plukken zou in eeuwigheid. 

 
Mocht u de komende tijd behoefte hebben aan pastorale aandacht, dan kunt 
u altijd contact met mij opnemen. Zolang als onze gemeente vacant is geldt 
dit niet alleen voor de 70 plussers maar voor alle leeftijden! 
 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke. 

 
In Memoriam Max de Vries 
 

Woudsend, 21 maart 1948         Woudsend, 30 januari 2024 
 

Op 30 januari overleed in de leeftijd van 75 jaar ons gemeentelid 
Max de Vries. Max werd geboren op 21 maart 1948 in een Ge-
reformeerd gezin van vijf kinderen. Na zijn schooltijd ging Max 
werken in het familie-bouwbedrijf De Vries. In 1971 trouwde hij 
met Janny Jellema, die hij ontmoet had in Scharnegoutum. Sa-
men met haar kreeg hij twee zonen: Harry en Pieter-Jelle. In 
1974 nam Max samen met zijn broer Jelle het bouwbedrijf van 
zijn vader over. Helaas heeft die samenwerking maar heel kort 

geduurd, omdat Jelle in 1976 op jonge leeftijd overleed. Max was daarna tot 
2005, het jaar waarin zijn zoon Harry de eigenaar werd, alleen verantwoor-
delijk voor het familiebedrijf. 
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De laatste jaren kampte Max met gezondheidsproblemen. Toch bleef hij ac-
tief in de kerk en genoot hij met zijn vrouw van de vakanties en uitjes die zij 
samen ondernamen. Op 9 januari j.l werd hij getroffen door een hartstilstand, 
waarvan hij tegen alle verwachtingen in weer opknapte. Helaas kwam er in 
de vroege morgen van 30 januari toch nog plotseling een eind aan zijn leven.  
 
Op 3 februari was de dankdienst voor zijn leven in De Karmel, waarin  her-
inneringen aan hem zijn opgehaald en liederen gezongen en gedraaid die 
Max mooi vond. Als Bijbellezing is de tekst gelezen, die centraal stond bij de 
huwelijksinzegening van Max en Janny, uit Exodus 33: 14 en 15: ’Toen zeide 
de HERE: ‘Moet ikzelf medegaan om u gerust te stellen?’  En Mozes zeide 
tot Hem: ‘Indien Gijzelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken’.    
 
Als gemeente zullen we Max de Vries gaan missen en wensen zijn vrouw, 
zonen, schoondochter, kleinkinderen en verdere familie Gods nabijheid toe. 
 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke. 

 
In Memoriam Uilkje van Dijk-Kampen 
 

Indijk,18 oktober 1930           Joure, 30 januari 2024 
 

Uilkje Kampen werd geboren als tweede in een gezin van vijf kin-
deren op Indijk bij Woudsend. Als tienermeisje beleefde zij de oor-
log, waar ze leerde niet te praten over wat ze te weten kwam en 
zag. Op de boerderij waar ze opgroeide moest er hard gewerkt 
worden, maar ontwikkelde ze ook haar liefde voor de natuur. Na 
de oorlog volgde ze de modevakschool, waarna ze aan het werk 
ging bij de familie Atsma in de Brekkenpolder en later bij dominee 
Kranendonk in Woudsend, waar ze naast het doen van de huis-

houding ook op de kinderen paste. In 1954 trouwde ze met Doen van Dijk, 
die ze op het koor in Oudemirdum had leren kennen. Samen gingen ze wo-
nen in Woudsend, waar Doen bij de verzekeringsmaatschappij werkte. Ze 
kregen vijf kinderen: Sjouke, Feitze, Frieda, Jikke en Ype.  
 
Nadat Doen door een herseninfarct was getroffen, verhuisden ze in 2015 
naar een aanleunwoning bij Talmahiem in Balk. In 2018 overleed Doen en 
begon ook Uilkje te kwakkelen met haar gezondheid. Toch heeft ze nog tot 
maart 2023 zelfstandig gewoond! De laatste tijd werd ze verzorgd in de 
Flecke in Joure, waar ze op 30 januari in de leeftijd van 93 jaar overleed. 
 
Op 5 februari is er een dankdienst voor haar lange leven gehouden in De 
Karmel in Woudsend, waarin kinderen en kleinkinderen liefdevol over haar 
leven vertelden. Centraal in deze dienst stonden de bekende woorden uit 1 
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Korinthe 13: ‘Geloof en hoop en liefde zullen blijven, alle drie, maar de groot-
ste is de liefde’.  Na de dienst werd Uilkje van Dijk-Kampen ’te hôf’ gebracht 
op de algemene begraafplaats in Ypecolsgea.  
 
Als gemeente wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en 
verdere familie sterkte en Gods nabijheid toe! 
 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke. 

 
Bericht van overlijden Korneliske Haringsma 
 

Op vrijdag 1 maart is overleden in de leeftijd van 87 jaar mevrouw Korneliske 
Haringsma uit St. Annaparochie. Zij is de weduwe van Klaas de Jong met 
wie ze vele jaren in Woudsend heeft gewoond. 
 
De laatste jaren was zij de partner van Gerrit Krol. De afscheidsdienst heeft 
plaatsgevonden op donderdag 7 maart jl. in De Karmel. In de volgende 
Rondom de Karmel volgt een ‘in memoriam’. 

 
Verjaardagen 
 

Maart 
15 Dhr. W.F. de Fluiter De Greiden   38 
15 Dhr. M.J. de Jong M. Clantstrjitte   10 
20 Mw. G. Spoelstra-Hospes  Talmapark Balk, K. 101  1 
20  Dhr. M. Hospes Dr. Bongastrjitte   8 
20 Dhr. J.A. de Boer Vosseleane    25 
21 Mw. J.J. Plantinga-Glashouwer Dr. Bongastrjitte   4 
 
April  
04 Dhr. S. de Vries A.H. Trompstrjitte  18 
05 Mw. H. Nagelhout-IJntema De Kolk  23 
10 Dhr. IJ.S. van der Meulen  Dokter Bongastrjitte   12 
11 Mw. W. Breemer-Ennema De Warren   1 
14  Mw. E. Visser-de Vries A.H. Trompstrjitte  13 
14 Dhr. J.J. Maas S. de Jongstrjitte  10 
24 Mw. J. de Boer-Maat J.S. Hoekstrastrjitte  13 
26 Mw. T.B. de Fluiter-Hiensch De Greiden  38 
27 Mw. F. van der Kooij-Wiersma Koufurderrige 33 

 
Hartelijk gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. 
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Huwelijksjubileum 
 

Dhr. Leo Visser en mw. Gryt Visser-Reijenga,   
J. van Huizumstrjitte 11, zijn 18 maart 60 jaar ge-
trouwd. 

 
Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske.  

 
 

ONTMOETINGEN DOOR DE WEEK 

 
 

Terugblik ontmoetingsmomenten 
 

Hieronder het verslag van één van de deelnemers: 
 

Op twee avonden en een ochtend werden ontmoe-
tingsmomenten gehouden met als gespreksonderwerp 
het gebed “Onze Vader”. Met dit thema sloten we aan 
bij het jaarthema van de PKN: 'Ga mee! Getuigen van 
geloof, hoop en liefde'. Zo konden we luisteren en kij-
ken naar een filmpje, waarin mensen uit diverse volken 
elk in hun eigen taal, samen een bede van het Onze 
Vader baden. Een van de talen was het Aramees, de 
taal waarin Jezus zijn discipelen dit gebed leerde. Ook 

de gebarentaal maakte deel uit van het geheel. We wisselden uit hoe we het 
beleefden dat we samen met zoveel volken God Onze Vader noemen. Ook 
gingen we in gesprek over wat dit gebed ons te zeggen heeft. Dan merk je 
dat het niet zomaar een “opzeggebed” is, maar dat het de moeite waard is 
over elke bede na te denken. Het gesprek werd afgesloten met het luisteren 
en kijken naar een prachtig gezongen Onze Vader. 

 
Kofje yn ’e Karmel 
 

Als Bijbelgroep komen we dit seizoen nog twee keer bij elkaar in it Reid-
hintsje: op 26 maart en 23 april. Op die data staan vanaf 10.00 uur de thee 
en de koffie klaar voor iedereen die wil! 
 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke. 
 
 
 
 



 

 16 

OVERIGE 

 
 

Beam- en opnameteam 
 

Sinds de verbouwing van onze kerk in 2008 werken we met de beamer als 
ondersteuning in de diensten. Door de corona is er aanvullend ook het live 
uitzenden van de diensten bijgekomen (de live-stream via Kerkdienstge-
mist.nl). Een groot aantal mensen maken gebruik van deze mogelijkheid om 
de diensten te volgen, bijvoorbeeld bij afwezigheid of omdat de kerkgang 
(tijdelijk) niet meer lukt. Ook zijn er een aantal kijkers vanuit het buitenland. 
 
Een groep vrijwilligers zorgt elke zondag voor de laptop met de presentatie 
en voor het “filmen”. Helaas zijn er vrijwilligers afgevallen. Daardoor is de 
druk op het team groter geworden. 
 
Graag zouden we dan ook versterking willen hebben. Het is echt niet moeilijk 
en je hoeft geen uitgebreide kennis te hebben van computers e.d. We zorgen 
voor goed en uitgebreid “inwerken”. 
 
We zoeken vrijwilligers voor:  

- Het maken van de presentaties en het bedienen van de laptop in de 
dienst (eventueel opgesplitst in delen) 

- Het “filmen” m.b.v. de apparatuur van de live-stream 
 
Meldt je aan, ook als je alleen ter oriëntatie wilt zien wat het betekent, hoe 
alles werkt. 
 
Met name zijn ook jongeren van harte welkom. Je leert meer over de gang 
van zaken in een kerkdienst en er zijn veel mensen die je blij maakt met de 
ondersteuning in de kerk en met de beelden online. 
 
Alvast bedankt. Namens het beam- en opnameteam, 
 
Rob Bosman, 06-19193474, beamteamPKNwoudsend@gmail.com 

 
Bedankt! 
 

Na mijn afscheid, tijdens een gezellige afsluiting met de feestcommissie, 
kreeg ik nog een prachtig fotoalbum cadeau met alle foto's van het weekend 
van 5-7 januari. Een prachtig boek vol herinneringen aan mijn afscheid van 
de gemeente. Met dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet. Ik ben 
er heel blij mee. Het geldbedrag dat ik kreeg zal ik besteden aan nieuwe 

mailto:beamteamPKNwoudsend@gmail.com
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stoelen voor in de Tarissing. De oude stoelen zijn echt versleten. Regelmatig 
krijg ik de vraag hoe het gaat na mijn afscheid. Het is nog wennen aan het 
nieuwe leven. Het loslaten van de gemeente lukt gaandeweg. De baan als 
geestelijk verzorger voelt goed. Zo kan ik van betekenis zijn in het zieken-
huis. Zo af en toe preek ik nog in andere gemeenten. De ruimte die in de 
agenda is ontstaan is fijn. Er is tijd om te fietsen, te lezen, te niksen, samen 
met Rob eropuit te trekken of op te passen op de kleinkinderen. En dat is 
volop genieten.  We tellen onze zegeningen.   
 
Hartelijke groet, ds. Renske Bosman-Romkema. 

 
Nieuws van het verjaardagsfonds 
 

Zoals u in het vorige Rondom de Karmel 
hebt kunnen lezen zijn we per 1 januari 
2024 gestopt met het uitdelen van ver-
jaardagskaarten en het collecteren voor 
het verjaardagsfonds. 
 
In januari zijn we met de vrijwilligers van 
het fonds bij elkaar gekomen en hebben 
de collectebusjes geleegd en de op-
brengsten geteld en met elkaar kwamen 
we op het mooie bedrag van € 1.082,35! 
 
Alle gevers heel erg bedankt voor de donaties in het collectebusje en natuur-
lijk alle vrijwilligers bedankt voor het jarenlang trouw rondbrengen van de 
verjaardagskaarten!  
 
Groet Jannie Hoekstra-Haringa, coördinator verjaardagsfonds 

 
Oproep: wie heeft nog stukken voor het archief?  
 

Bijna is het zover dat wij de archieven van de kerk op orde hebben. Opge-
splitst in 3 archieven: één van de Nederlandse Hervormde Gemeente, één 
van de Gereformeerde Kerk en één van de Protestantse Gemeente.  
 
Bij de start van de klus troffen we rijp en groen aan van hetgeen door de 
jaren heen bewaard is gebleven. In kisten en kasten, op de zolders, achter 
het orgel, in it Reidhintsje etc. Sommige stukken vonden  we wel drie of vier 
keer, op verschillende plekken. Maar er ontbreken ook stukken. We willen 
proberen die nog aan te vullen en daarvoor is de hulp van gemeenteleden 
nodig. Vandaar de  oproep, die u onder dit stukje leest. 
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Ulfert Hoekema - die samen met Jasper Bosch al een begin had gemaakt - 
Ep van Hijum en ik zijn destijds begonnen om verder orde te scheppen in de 
archieven van de kerk. Helaas is Ulfert overleden, zodat hij het karwei niet 
meer mee kon afmaken. 
 
In de brandvrije kluis 
Overleg met de provinciale adviseur Archiefzaken van de Protestantse Kerk, 
Ruurd de Vries, heeft ons inzicht gegeven in hoe de landelijk kerk graag de 
archieven van de plaatselijke gemeenten ingericht ziet. Van Hessel 
Jaarsma, archivaris van de gemeente Súdwest Fryslân, kregen we informa-
tie hoe de stukken, ontdaan van alle nietjes en plastic hoesjes, gebundeld in 
zuurvrije omslagen en dito dozen, verpakt moeten worden. Zo kan alles een 
plaats krijgen in de brandvrije kluis van onze burgerlijke gemeente in Bols-
ward. Want dat is het doel: gerubriceerd, brand- en inbraakveilig opslaan. 
Wij vinden dat we dat aan ons voorgeslacht en hen die na ons komen ver-
schuldigd zijn. 
 
Met de opgedane kennis konden we aan de slag. Eerst alles schiften en 
overbodige stukken vernietigen. Waarbij ook het nodige, in verband met pri-
vacy, door de papierversnipperaar is gegaan. En toen kwam corona. Omdat 
de spullen inmiddels waren opgeslagen in de archiefkast in it Reithintsje, 
was it Reithintsje onze werkplek. Dat was in de coronatijd niet te combineren 
met de kinderopvang daar. Dus noodgedwongen zijn we een tijd gestopt. 
Maar nu hebben we alle aanwezige relevante stukken gerubriceerd en op 
drie verschillende archieflijsten omschreven. Zo is elk document terug te vin-
den. Alles is verpakt en zo kan het overgebracht worden naar Bolsward. 
 
Oproep   
Gaande het proces is ons wel duidelijk geworden dat niet alle stukken uit het 
verleden meer aanwezig zijn. Vandaar onze oproep aan u als gemeentele-
den om na te gaan of u nog stukken die voor deze archieven van belang 
kunnen zijn in uw bezit hebt of weet waar die zouden kunnen zijn. Wij horen 
graag van u. 
 
Alvast bedankt. Mede namens Ep van Hijum (tel 06-53761054), Durk Wijnia 
(tel 06- 28738971) 

 
Paasgroetenactie 
 

Zoals gebruikelijk, konden ook dit jaar weer kaarten verstuurd worden met 
een paasgroet voor mensen in gevangenissen.  Een paasgroet doet goed. 
Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen 
zijn die zich inleven in hun situatie. Iedereen die de moeite heeft genomen 
om een kaart te schrijven: Hartelijk dank! 



 

 19 

COLOFON 
 
 
Predikant    Vacant 
 

Pastor     E. Stellingwerf-Vinke   06-26346250 
      e.vinke53@upcmail.nl 
 

Kerkenraad 
Postadres     Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend 
Scriba      R. Bouwma    06-14851435 
     scribapknwoudsend@gmail.com 
 

College van Kerkrentmeesters 
Contactpersoon   R. Schaap    06-23545293 
Banknummer  NL24RABO0373733348 Prot. Gem. Woudsend 

C.v.K. ANBI 824126427 
 

Diaconie NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend 
ca  Diaconie. ANBI 824126439 

 

Zendingscommissie   NL38RABO0305271563 
 

Koster           Jan en Maaike de Groot  06-22063683 (Jan) 
06-12617477 (Maaike) of via 

      koster@pgwoudsend.nl 
 

Contactpersoon rijdienst  J. Bobbink   0514-591847 /06-25157225 
 

Website     www.pgwoudsend.nl 
 

Kerkdienst online www.kerkdienstgemist.nl klik op: provincie 
Friesland en vervolgens op Woudsend 

 

Bezorging kerkblad  J. Hoeksta-Haringa  06-14491902 
     jgharinga@gmail.com 
 

Print / bindwerk   BvS D. Melchers 
 

Redactieadres   M. de Groot , A.H. Trompstrjitte 17  0514-591992 
 

Inlevering kopij    uiterlijk maandag 15 april 2024 
        kerkbladwoudsend@home.nl  
 
 
 
 

mailto:scribapknwoudsend@gmail.com
http://www.pgwoudsend.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:jgharinga@gmail.com
mailto:kerkbladwoudsend@home.nl
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Paasgedicht 
 

Het Paaslicht hebt Ge ons gegeven, 
en tot nieuwe mensen 
hebt Gij ons gemaakt. 

Met nieuwe ogen 
mogen wij zien, 

mensen met goede moed, 
getroost door Uw Geest. 

 
Blijf onze ogen openen, 
en ons de adem geven 

voor het lied 
waarin de bevrijding weerklinkt,  

opdat wij instaan 
voor opstandingsleven, 

vrijheid en bloei 
van uw mensenkinderen. 

 
 
 
 

Sytze de Vries (uit: Zolang wij adem halen) 
 
 
 
 
 
 
 

 


